
 

 

 
 

 
 

 

Omringd door onze liefde hebben we afscheid genomen van 

onze papa, opa en broer 
 

Frans Van der Schueren 
 

gepensioneerd postbediende 
 
 

Hij werd geboren te Idegem op 16 november 1943  

en is na een langdurige en moedig gedragen ziekte overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis  

te Zottegem op 31 december 2023. 

 

 

 Dit melden u met diepe droefheid: 
 
 Miguel en Fabienne De Craim - Van der Schueren, 
 Dirk en Kurt Van der Schueren - Michiels,                                                        zijn kinderen; 

  
 Femke en Chiara Van der Schueren - Daneels,                            zijn kleindochter en partner; 
 
 Willy en Christiane Wasteels - Van der Schueren,                             zijn zus en schoonbroer;     
 
 delen in dit verlies: 
 de neven, nichten en verwanten, 
 de families Van der Schueren en Paeleman. 

 
 

Wij nodigen u uit om samen met ons het leven van Frans te herdenken tijdens 

de afscheidsplechtigheid die zal plaatshebben in de aula van rouwcentrum Collier, 

Onkerzelestraat 273 te Geraardsbergen op ZATERDAG 6 JANUARI 2024 om 8.45 uur, 

gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Idegem. 

 

Een laatste groet en stil moment bij Frans kan gebracht worden in de groetkamer van 

rouwcentrum Collier op vrijdag 5 januari 2024 van 16.30 tot 17.30 uur. 

 

Met dank aan de verpleging van het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem  

en de directie en personeel van het woonzorgcentrum “Wilgendries” te Aspelare. 

Ook een speciaal woord van dank aan huisdokter Jens Rottiers en de thuisverpleger Dimitri en team. 

 
 
 

 Schriftelijk condoleren:  
 

 Familie Frans Van der Schueren p/a rouwcentrum Collier 
 Onkerzelestraat 273, 9500 Geraardsbergen 

 

 Digitaal condoleren via www.rouwcentrumcollier.be 
 

 

Rouwcentrum Collier, uitvaartverzorging - Geraardsbergen.      Tel.: 054 41 35 00 

We zullen je missen, elke dag 

in kleine eenvoudige dingen, 

maar in ons hart 

zul je met ons samenblijven. 


